
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Een feest voor de huidige en voormalige  leden. 

Een reünie, een BBQ en een feestavond. 
Reserveer 7 september 2024. 

 

Nieuwsbrief 1 
 
Dames en heren, jongens en meisjes, leden en oud-leden, binnenkort vieren we dat 
Trekvogels 105 jaar bestaat. We blikken dan terug op een stuk korfbalgeschiedenis 
van heb ik jou daar. 
 
In dit jubileumjaar kijken we terug op de momenten die ons gevormd hebben, de 
vriendschappen die zijn ontstaan en de overwinningen die we samen hebben 
behaald. Laat dit jubileum een herinnering zijn aan onze gezamenlijke inzet, passie 
en toewijding aan deze prachtige sport. 
 
Op weg naar die mooie dag in september 2024 willen wij u met herinneringen en 
nieuws op de hoogte houden van de komende activiteiten. 
 

 

Maar wat  hebben we inmiddels al gevierd. 
 
Op donderdag 29 augustus 1929 verscheen in “Voorwaarts” het volgende bericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit werd in dezelfde krant gevolgd door het volgende bericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslagen Seriewedstrijden van Trekvogels. 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Op 29 augustus 1944 verscheen in het Rotterdams Nieuwsblad de volgende aankondiging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarschijnlijk werd dir op 4 september 1944 gevolgd door het volgende bericht.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In Het Vrije Volk van 1 september 1969 verscheen het volgende verslag t.g.v. ons 50-jarig 
jubileum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het 75-jarig jubileum werd opgeluisterd met een boekwerkje van 108 bladzijden met daarin 
de geschiedenis van Trekvogels via berichten uit oude verenigingsbladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

T R E K V O G E L S  7 5 - J A A R 
 
2, 3 en 4 september 1994 heeft Trekvogels op grootse wijze haar 75 Jarig Jubileum gevierd. 
Vrijdag ‘s middags kwamen de aspiranten, pupillen en welpen al naar ons veld en bleven 
daar tot zaterdag 12 uur. Voor hen was er door Peter Schravendijk van alles georganiseerd, 
maar de meesten vonden het slapen in tenten op ons veld toch wel het hoogtepunt.  
Nadat de asp, pup, en welpen hun feest er op hadden zitten kon de Jubileumcommissie aan 
het werk. Het clubhuis moest weer in orde gebracht worden om rond 16.00 uur de 
receptionisten te ontvangen. Deze stroomde in grote getale binnen en het werd dan ook een 
receptie die er zijn mocht, met oud leden, oudere oud leden, huidige leden en andere 
belangstellenden. 
Sprekers op deze receptie waren achtereenvolgens: Dhr. Kouwenhoven van Het Rotterdams 
Dagblad (hij had natuurlijk voor enige selectieleden weer wat foto’s bij zich, wat erg op prijs 
gesteld werd. Dhr. van Dijk van het hoofd bestuur, Dhr Leentvaard van het K.N.K.V. afd. 
Rotterdam, Dhr. Jan Morks van de Deelgemeente Alexander en natuurlijk onze eigen 
voorzitter Reint-Jan. Natuurlijk was het hoogtepunt van deze receptie de benoeming 
ereleden en Leden van verdienste. 
Lid van verdienste werden, en ik dacht zeer terecht, Aad van Rutten en Tiny Starink. 
Erelid werden Ger van Rutten, Frans Slingerland, Hans Vermeulen en Rob Scheepbouwer. 
Ook terecht natuurlijk. Dat het aanwezige publiek het met deze benoemingen eens was 
bewees het applaus wat de nieuw benoemde kregen. De laatste keer dat deze benoemingen 
gebeurde is alweer 25 Jaar geleden. Gelukkig werd dit dus weer in ere hersteld. . 
Afsluitend aan deze receptie lag er voor iedereen een schitterend boekwerkje klaar. Henri 
Wirtz was nl.. al enkele jaren bezig geweest met het verleden van Trekvogels in boekvorm te 
verwerken, en is daar gezien de reacties prima in geslaagd. Dit boekje werd dus alle be-
langstellende gratis aangeboden en dit werd door iedereen verschrikkelijk op prijs gesteld. 
De boekjes vonden dan ook gretig aftrek. 



In De Trekvogel van 13-09-1999 stond een omvangrijk verslag van ons 80-jarig jubileum. 

80 jarig jubileum R.S.V. Trekvogels 
 
In het weekeinde van 28 & 29 augustus was er weer iets te beleven op het Sportparkje aan de 
Waghemakerestraat en ook de Folkert Elsingastraat mocht weer even meedoen. 

Voor het echter zover kon komen moest men op 1 september 1919 een korfbal vereniging 
oprichten. Deze voorbereiding verliep echter voorspoedig, en in het voorjaar van 1999 (de tijd 
vliegt) besloot een stelletje leden dat het tijd werd om de laatste voorbereidingen te treffen en 
de puntjes op de I-tjes te zetten. Het moest een feest worden voor/door de huidige leden en 
overige direct betrokkenen. 

Vrijdagavond 27 augustus werden de laatste voorbereidingen getroffen in de kantine. Tot grote 
schrik trof men daar een leeg plafond aan. Er was tijdens de zomerstop namelijk flink 
opgeruimd en dus waren alle lichtjes, vlaggetjes, toeters en bellen van het plafond verdwenen. 
Maar dit was niet zo'n groot probleem want een telefoontje of twee later was knutselsmurf ter 
plekke. Hij had zijn rooie kistje meegenomen en al snel waren de lampjes tegen het plafond 
gesmurft. Terwijl de jongens zich bekommerden over het elektrische gedeelte van de 
feestversiering wisten de dames in het gezelschap de kantine om te dompelen in een visrijke 
onderwaterwereld waarin een echte Trekvogel zijn honger wel kon stillen. De iets oudere heren 
wisten echter waar men een Trekvogel echt blij mee maakt. En dus werden met vereende 
krachten de vaatjes "Haring" naar boven gehaald. 
Tot dan toe verliepen de voorbereidingen van een leien dakje maar het was uitgerekend de 
zeer gewaardeerde Erik K. die de ban brak. Het oog bleek groter dan de ruimte onder de tap, 
en waar de eerste twee vaten nog probleemloos onder de tap verdwenen bleek het derde vat 
voor een probleempje te zorgen. Het zwanenhalsje onder de spoelbak bleek niet opgewassen 
tegen de krachten van een ontketende E.K. en dus zij het KRAK. Gelukkig gebeurde dit maar 
vijf minuten voordat de Gamma de deuren sloot, en knutselsmurf kon op zijn gemak een nieuw 
halsje gaan halen. 

Maar terwijl dit onverwachte probleempje uit de wereld werd geholpen kondigde het volgende 
probleem zich al weer aan via de telefoon. Waar men zondag gehoopt had een driekamp te 
organiseren met de hulp van andere Rotterdamse verenigingen, ging het er steeds meer op 
te lijken dat het een Eénkamp zou worden. Ja, de verloedering slaat ook al toe in de 
korfbalwereld, er is geen respect meer voor een vereniging op respectabele leeftijd. De 
invulling van de zondag was dus een groot vraagteken geworden.... 

De jubileumcommissie zat echter met nóg een groot probleem dat de start van het feest danig 
in gevaar kon brengen. Er moest nog een acht letterig woord worden bedacht voor de 
Vossenjacht van zaterdagmorgen. Het woord moest betrekking hebben op Trekvogels, maar 
het mocht ook weer niet voor de hand liggen. De commissie zat nu dus echt met de handen in 
het haar want waar haal je zo snel een acht letterig woord vandaan. Gelukkig kon er nog een 
nachtje over nagedacht worden. De kantine zag er inmiddels wel perfect! uit en was er 
helemaal klaar voor om alle Trekvogels en overige genodigden in stijl te ontvangen. 

Op zaterdag ging het feest dan eindelijk van start. De hele Alexanderpolder (en waarschijnlijk 
ook ver daarbuiten) heeft het geweten, want de door Recreatie Rotterdam beschikbaar 
gestelde geluidsinstallatie bleek meer dan uitstekend te werken. Zelfs in de Zwitserse bergen 
hoor je niet zo'n mooie echo weerklinken. 
Het openingsakkoord was voor de jongere jeugd van Trekvogels. Nadat Esmée de kinderen 
aan hun 'lijders'. had toegewezen, kon de Vossenjacht beginnen. Hiervoor was een tijdelijke 
jachtvergunning aangevraagd bij de deelgemeente en na veel getouwtrek was het 
winkelcentrum rond. het Samuel Esmeijerplein aangewezen als jachtgebied. Op de nog jonge 
en smalle schouders van de Trekvogelsjeugd ruste de zware taak om negen letters (een 
geniaal Iemand heeft weinig nachtrust gehad) te verzamelen en .hiermee een woord te maken. 



Om aan deze letters te komen moesten de kinderen acht vreemd uitgedoste vossen zoeken 
in het jachtgebied. De eerste letters gingen nog haperend maar toen er één maal bloed 
geroken was, stroomden de letters binnen. Pizza Tinus, Zwerver Dave, Rollerbabes Karin & 
Shirley, Smachtende Bruid Rianne, Oma Annemieke, Dokter Remco (neemt altijd een Cup à 
Soup) en Vrome Zuster Ingeborg hadden voor de jagers de volgende letters in Petto: 
S.A.R.G.T.S.N.U.K. Persoonlijk snap ik nog steeds niet wat een Sargtsnuk is en met 
Trekvogels te maken heeft maar ik zal wel te dom zijn. De kinderen wisten het echter wel en 
waar men twee uur had uitgetrokken voor de jacht bleek deze na een uur al teneinde. Gelukkig 
had Piet Paulusma voor schitterend weer gezorgd en dus wisten de kids zich best te vermaken 
op het sportcomplex. Even na twaalven werd dan eindelijk de welverdiende drank en 
pannenkoeken opgediend voor de hongerige jagers. Er waren meer dan genoeg 
pannenkoeken gebakken zodat ook de overige aanwezigen zich tegoed konden doen aan 
deze overheerlijke lekkernij. 

Met het eten achter de kiezen, was het tijd geworden om ook de oudere leden vertier te bieden. 
Het grasveld was omgetoverd tot een groot spelletjes terrein waarop acht groepen de strijd 
met elkaar aan zouden binden, om te vechten voor de titel; 'Winnaar Van De Spelletjes'. 
Spreekstalmeesteres Yvonne maakte de groepen nog bekend, maar daar zij zelf ook bij de 
deelnemers hoorde, werd de microfoon daarna overgedragen aan, schildknaap in wording, 
Ton. Met spitsvondige commentaren maar tevens grote precisie begeleidde deze de groepen 
langs de tien spelletjes. De ploegen werden daar getest op kracht, snelheid, intelligentie, 
jeudeboulebalcontrole, doorzettingsvermogen en natuurlijk op waterbestendigheid. 

Het elfde spel vormde echter de ultieme test voor elke ploeg want hier wachtte de zeephelling. 
Hoewel er alleen maar met water werd gespoten door spuit elf Quintus S. bleek voor iets groter 
gebouwde deelnemers de helling een vrijwel 
onneembare vesting te zijn. Met ware doodsverachting werden er meerdere pogingen 
ondernomen om toch de top te bereiken. Sommige mensen lieten hierbij letterlijk over zich 
heen lopen. Maar dit leidde hoofdzakelijk tot het bereiken van de pijngrens, niet tot het bereiken 
van de top. Het resultaat van de spelletjes zou later die avond bekendgemaakt worden. 

Na deze inspannende middag kon men zich op gaan maken voor het enige officiële gedeelte 
van het jubileumfeest. Velen vertrokken daarom ook even naar huis om daar te ontdekken dat 
gras echt overal gaat zitten waar je het niet verwacht als je probeert een zeephelling te 
beklimmen. Keurig in pak verschenen de meesten dan ook weer op het veld voor de receptie 
met koud buffet. Voordat het koud buffet echter soldaat gemaakt kon worden waren er nog 
een paar "hoogwaardigheid bekleders" die de massa graag toe wilden spreken. 

Voorzitter Quintus Slingerland mocht dan eindelijk die toespraak gaan houden waar hij al 
weken naar had toegeleefd. Na een kort verhaal over de historie van Trekvogels en de huidige 
staat van de vereniging kwam de naam Ab Starink ter sprake. Het vrijwilligerswerk dat hij 
eigenlijk zijn hele leven al voor Trekvogels heeft gedaan en nog altijd doet (zie zeker ook elders 
dit krantje) was niet onopgemerkt gebleven en hiervoor was een onderscheiding meer dan op 
zijn plaats. Voor het uitreiken van een onderscheiding droeg de voorzitter het woord over aan 
de wethouder sportzaken van Capelle aan den IJssel. 

Uit naam van de koningin kreeg Ab Starink de versierselen opgespeld en overhandigd, 
behorende bij de Koninklijke onderscheiding; "Ridder in de Orde van Oranje Nassau". Zijn 
vrouw Tiny kreeg een bos bloemen en mag vanaf nu dus door het leven gaan als Jonkvrouw. 
Ab en Tiny van harte gefeliciteerd met deze meer dan verdiende blijk van waardering, het komt 
jullie toe! 
 
Hierna was het weer de beurt aan de voorzitter. Deze bedankte 'zijn tweede geweten', zoals 
hij Ab Starink ziet, nogmaals en gaf het woord toen aan een bestuurslid van het KNKV. Deze 
was het, ondanks het feit dat de bond een 80-jarige jubileum niet als officieel jubileum 'erkent', 
toch nog gelukt om voor Trekvogels een mooi boeket bloemen los te weken. Hierna werd er 



door iemand van het Rotterdams Dagblad nog maar eens vermeld dat het in het verleden 
sportief toch beter ging met de vereniging dan op dit moment. Er werden nog een lijstje 
roemruchte spelers opgenoemd waarvan er zelfs nu nog een paar spelen. Wat ook ter sprake 
kwam waren de grote feesten die in het verleden door Trekvogels samen met ander 
korfbalverenigingen werden georganiseerd. Hè hè, eindelijk gingen we met de toespraken de 
goede kant weer op want in het heden lagen er nog een koud buffet, een feest met 'levende 
muziek' en een Driekamp op ons te wachten. 

Het feest ging dus weer verder, en iedereen gooide zich vol overgave op het buffet. Tijdens 
het buffet werd door de voorzitter de eindstand van de eerder die dag gespeelde spelletjes 
competitie bekend gemaakt. De "Giraffus" wisten met hun lange benen de "Pinguïns" net voor 
te blijven en mogen zich tot het volgende feest de onbetwiste 'Winnaar Van De Spelletjes' 
noemen. 

Bier vloeide vervolgens rijkelijk, de temperatuur in de kantine steeg naar een subtropische 
niveau. De verloting verliep voorspoedig. De 'levende muziek' bleek inderdaad geen dood 
vogeltje en speelde fantastisch. De kantine stond te schudden op zijn grondvesten, de sfeer 
was best, mijn dorst nog groter en ik geef de pen dus even door tot........... 
 
Beep beep beep, 9:30, wakker worden. Hoofdpijn is het woord niet maar toch klopte er iets 
niet (hoewel mijn hoofd bonkte). Maar na een douche en een slok melk vertrok ik weer richting 
sportveld. Hier aangekomen gonsde het alweer van de activiteiten. De feestcommissie bleek 
verwoede pogingen te doen om de kantine weer schoon te krijgen, de geluidsinstallatie werd 
weer opgesteld, het terras klaargezet en op het  kunstgras stonden waarachtig vier blauwe 
palen met korf! De commissie was er dus in geslaagd om iets te regelen in plaats van de 
driekamp. De Sperwers waren bereid gevonden om vijf oefenwedstrijden te spelen. 
 
Om elf uur werd het startsein gegeven door de wedstrijdleiding, op veld 1 mocht TV2 de strijd 
aanbinden met Sperwers 2, op veld 2 speelde "Ouders van Trekvogeltjes" tegen TV4. In de 
tweede ronde speelde TV1 tegen Sperwers 1 en lieten de junioren maar weer eens zien dat 
ze ook dit jaar weer voor de prijzen gaan. Gedecideerd werd een van routine overlopend TV3 
aan de kant gezet met 5-10. Die coach moet een tevreden man zijn. Het heugelijkste feit, deze 
wedstrijd, kwam echter wel op naam van TV3. Kuitenwrijver Joop Ja die van Els), slaagde erin 
om zijn eerste doelpunt te scoren. We hopen voor Joop dat dit de eerste uit een zeer lange 
reeks mag zijn. 
 
Dit alles ging natuurlijk weer vergezeld van een heerlijk augustus zonnetje en er werd dan ook 
weer flink, gedronken. Het aandeel bier was echter flink gekelderd, want het was nu 
voornamelijk AA in diverse uitvoeringen wat verhandeld werd. De derde en vierde ronde was 
een herhaling van de eerst twee met als groot verschil dat je nu echt geen benen meer over 
had na de wedstrijd. In ronde vijf was er dan nog een wedstrijd tussen TV5 en Sperwers 3. 
 

Even na vieren was het toernooi dan teneinde en mochten de Sperwers als dank, voor het wél 

komen opdagen, de ijstaart in ontvangst nemen. Ik hoop dat zij goed gesmaakt heeft. Er werd 

tijdens de wedstrijden ook nog druk gebruik gemaakt van de zeephelling, maar aan elk feest 

komt een einde en dus werden de douches maar weer opgezocht. Langzaam maar zeker werd 

het tot voor kort nog van activiteiten overlopende sportcomplex weer omgetoverd tot een oase 

van rust in de drukke en jachtige Alexanderpolder. 

Het zag er die vrijdagavond niet allemaal even rooskleurig uit maar we kunnen toch stellen dat 

we bij de Rotterdamse Sport Vereniging Trekvogels ook na 80 jaar nog steeds weten hoe we 

een feestje moeten organiseren en vieren. De feestcommissie en alle overige handlangers 

hebben hun beste beentje weer meerdere malen voorgezet, niet alleen dit weekeinde maar 

ook in de voorbereiding. 

 



Voor we het vergeten. Niet alleen de Paus wordt bedolven onder de bloemen. Trekvogels weet 
ook wat het is. Zaterdagmorgen kwamen ze langzaam maar zeker binnendruppelen, 's avonds 

stond de bar helemaal vol. Je kon door de bloemen de tap bijna niet meer zien. En dat is knap 

lastig hoor als je niet zo helder meer bent. Sta je toch mooi tien bier te bestellen bij tante 

Begonia. Maar om nog even op de Paus terug te komen; "Iedereen hartelijk bedankt voor die 

bloemen". 

Feestcommissie bedankt, overige vrijwilligers bedankt, en tot ziens op het volgende jubileum 

als de RSV Trekvogels 81 jaar bestaat. Want waar de wil tot feesten is weten wij van de 

Trekvogels dus wel een aanleiding te vinden. 

Knutsel S. 

 
Het 90-jarig jubileum werd als volgt gevierd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We kunnen als vereniging terugkijken op een fantastisch 100-jarig jubileum. 
Dat vele handen licht werk maken, werd maar weer eens bewezen op deze dag. 
 
Zo begon de vorming van de jubileumcommissie al in december 2018. Onder leiding van onze 
voorzitter, Gerben Dangerman, vond de eerste vergadering plaats op 7 januari 2019 met als 
mede commissieleden, Roelien en Anoeska Starink, Wouter Coomans, Joery van der Graaf, 
Tamara Simson en Henri Wirtz. Hier werd de opzet van het feest al gestalte gegeven. Kids, 
receptie, reünie, BBQ en feestavond. Tevens werd besloten iets speciaals te doen voor een 
bijzonder lid van onze vereniging. 
 
Ergens in april begon het plaatje in elkaar te schuiven, het programma werd vastgesteld, een 
draaiboek voor de dagen ervoor, tijdens en erna werd in elkaar geknutseld, Vlijmscherp was 
gecontracteerd, begrotingen werden in elkaar geschoven en ga zo maar door. 
 
Vrijdag 6 september 2019 gaan we het circus opzetten, het clubhuis inrichten, de kleedkamers 
schoon opleveren, alle spullen ophalen, enz. 
 
Zaterdag 7 september is het zover, de tenten worden opgezet en ingericht, het parkeerterrein 
wordt door de toevallig aanwezige brandweer schoon gespoten en versierd, het balkon wordt 
overdekt, het springkussen wordt opgeblazen en de attributen voor de kinderspelletjes 
geplaatst. De kinderen die meedoen aan de zeskamp worden ontvangen door Anoeska, Joery 
en Tamara. Ze worden terzijde gestaan door Kevin, Erik, Danique, Laura en Sven. Van het 
springkussen wordt druk gebruik gemaakt en de pannenkoeken gingen er tijdens de pauze in 
als koek. 
 
In de middag wordt de ontvangstbalie ingericht en maken we ons klaar om de genodigden en 
de reünisten te ontvangen en hopen we dat de weergoden ons enigszins gunstig gestemd zijn. 

Namens het KNKV verwelkomen we het bondsbestuurslid de heer Jeroen Breeschoten, 
namens de gemeente Rotterdam Mickel Beckers, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling/ 
Jeugd, Onderwijs & Sport, verder Gert-Jan Lammens directeur van Rotterdam Support en 
Eva van Stiphout  sportregisseur voor het gebied Prins Alexander van Sportbedrijf Rotterdam 
en natuurlijk de Loco Burgemeester Harriet Westerdijk van Capelle aan den IJssel.  

Een stroom van ereleden, oud leden, belangstellenden en genodigden komt ons terrein op, 
het wordt een drukte van belang op het bordes waar Anoeska de handen vol heeft aan het 
verstrekken van naamplaatjes, wat kwamen die soms goed van pas, consumptiebonnen en 
wat al niet meer. Er was koffie en taart die ook nog eens gebakken was door Mark van Driel. 



Om half vier opent Gerben het officiële gedeelte van ons jubileum met een hartelijk welkom 
aan alle aanwezigen waarna de sprekers van het KNKV en de gemeente Rotterdam mooie 
woorden voor onze vereniging bezigen en een geschenk aanbieden. Hierna is het woord aan 
de Loco Burgemeester die een fraaie speech afstak over Ton en al zijn verdienste voor de 
vereniging te berde wist te brengen en hem daarom benoemde tot  
 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
 
In een bijgeleverde doos, gesloten met een Koninklijk sluitzegel, zat ook nog eens een 
oorkonde getekend door de Koning.  
En zo hadden we weer een hoogtepunt in de geschiedenis van Trekvogels bereikt. 
De familie Starink ging ook nog even op de foto door de met de loco meegekomen fotograaf 
en een mooie foto was hierna te bewonderen in de krant van de Lek en IJsselstreek. 
 
Na alle plichtplegingen zijden de bobo’s gedag en kon Gerben Ton ook nog maar eens 
eventjes benoemen tot erelid van Trekvogels. Kortom Ton zijn dag kon niet meer stuk. 
 
Maar ook de hoeveelheid reünisten sloeg ieders verwachting. Uit heel het land waren oud 
leden afgereisd naar Rotterdam om herinneringen op te halen aan die goede oude tijd, om de 
fotoboeken te bekijken die op de bar lagen, om de foto’s te bekijken die op de TV voorbij 
kwamen, kortom wat een gezellige boel en wat een succes. 
 
Intussen ging de keukenbrigade bestaande uit, Renata, Jacqueline, Suzanne, Sandra en 
Carine aan de slag om alle salades klaar te maken. Kwam slager Rien de BBQ’s opzetten die 
door Wouter en zijn zoon samen met een medewerker van Rien aan de gang werd gehouden 
en konden om een uur of zes 168 reünisten aan de maaltijd beginnen. 
En onze kwaliteitsslager had er werk van gemaakt, vijf prima stukjes vlees waren er te krijgen 
en dan die keuze uit al die salades. Mensen mensen wat een werk maar wat hebben onze 
gasten er van genoten. 
 
Om bij achten eventjes een gedeelte verbouwen en daarna kon de feestavond beginnen. De 
band Vlijmscherp zorgde voor een prima stukje muziek een geweldige sfeer en dus voor een 
geweldige feestavond. Het 100 jarig jubileum diende knallend afgesloten te worden. Met 
vermoeide voetjes stonden velen op de vloer om deze jubileumdag af te sluiten. 
Om ongeveer 1 uur in de nacht keerde de rust terug rond ons clubhuis.  
 
Maar daarmee was het nog niet gedaan voor de feestcommissie want die mocht 
zondagmorgen de gehele entourage weer in zijn normale staat terug brengen. Dus tenten 
afbouwen, stoelen, tafels en alle andere geleende spullen terug brengen, enz. 
 
Kortom al die vrijwilligers die de bezetting van de bar, de keuken, de activiteiten van de kids, 
de EHBO, het eten, het opbouwen, het afbouwen/ opruimen, de BBQ, de buiten bar, de loterij 
en wat al niet meer, bedankt. Zij hebben ervoor gezorgd dat Trekvogels zijn visitekaartje heeft 
afgegeven aan al onze reünisten.  
Bij deze uiteraard ook dank aan alle sponsors die via hun bijdrage dit jubileum tot een 
succes hebben gemaakt. 
 
Van vele aanwezigen hebben wij als Trekvogels complimenten ontvangen. Ik spreek dan ook 
van een bijzonder mooi en geslaagd jubileum. Vanaf deze plaats nogmaals iedereen 
bedankt voor zijn of haar inzet. Deze dag gaf een echt Trekvogels gevoel!  
 

Namens de jubileumcommissie,  
Henri Wirtz 

 
 


