
 

 
 

Nieuwsbrief 3 
 
 
Waar waren we gebleven, feesten met de Langelux, de 3 verenigingen die de korfbalvelden aan 
het Langepad deelden. 
 
Langelux-uitgave no.3 - oktober 1951 
 Ter inleiding. 
 
21 maart 1949 werd de "Langelux" gesticht. 
Op deze dag besloten de besturen van de korfbalverenigingen Velox, Trekvogels en W.I.O.N. in 
het vervolg in goede vriendschap overleg te gaan plegen over die problemen, welke hun clubs 
gezamenlijk raken, mogelijke geschillen gedrieën op te lossen en samen te werken daar waar 
zulks noodzakelijk of gewenst zou zijn. 
In de naam "Langelux" werd vereeuwigd het dierbare stukje grond, welke wij ons domein menen 
te mogen noemen. 
 
De Trekvogel - mei 1952 
 
Het tweede grote gebeuren van onze Langelux is op 15 juni 52. Dan zullen 27 verenigingen met 
68 twaalftallen deelnemen aan onze jaarlijkse seriewedstrijden. Ruim 800 korfballers zullen op 
ons terrein aanwezig zijn. 
 
 
De Trekvogel - oktober 1952 
 Nieuws van de Langelux. 
 
Op 10 en 23 september zijn de volledige besturen van de drie verenigingen bij elkaar geweest 
om enkele belangrijke zaken te behandelen.  
Het belangrijkste was wel: de Langelux-feestavond. Deze is vastgesteld op Zaterdag 3 Januari 
"53 in de zaal "Lommerrijk".  
 
Het programma kan ik jullie nu wel vertellen. Dat zal bestaan uit "Allemaal poppenkast" door het 
revuegezelschap van Rens van Dorth, de gehele avond begeleid door het revue-orkest "The 
Music Makers", en daarna groot bal tot 3 uur.  
 
Ondanks dit buitengewoon goede programma zijn de kaarten, net als verleden jaar, F.1.20 voor 
senioren en F.0.60 voor junioren. Daar de onkosten voor deze avond veel hoger zijn als verleden 
jaar, moeten wij een dringend beroep doen op jullie allemaal om deze avond te doen slagen. Dat 
kan, als alle leden tenminste hun volle medewerking geven.  



Het tweede belangrijke punt is wel geweest: Het opnemen van een Wion-dameslid in onze 
vereniging. Het zal de meesten van jullie niet bekend zijn, hoe deze gevallen behandeld worden. 
Daarom wou ik jullie dit even toelichten. Als er een lid is van Wion, Velox of Trekvogels, die 
overschrijving aanvraagt naar een andere van deze drie verenigingen, wordt deze overschrijving 
door de Langeluxcommissie besproken. Indien er bij deze commissie geen bezwaar bestaat 
tegen deze overschrijving, wordt het betreffende lid door de, door hem of haar gewenste 
vereniging aangenomen. 
 Evert van de Graaf.  
 
Langelux-uitgave no.4 - november 1952 
 
Feestavond op zaterdag 3 januari 1953 in de zaal van Lommerrijk. 
Dit betekent weer een avond vol grote vrolijkheid, met vaart en veel afwisseling. Het bal met 
muziek van "The Music Makers" duurt deze keer tot 3 uur. Er komen extra trams, waarschijnlijk 
om 1 uur en om 3 uur. 
 

De Schuttersveld-serie 1952. 
Een van de hoogtepunten in de Langeluxgemeenschap is ongetwijfeld in het achter ons liggende 
seizoen wel geweest de halve competitie, die op de zomeravonden verspeeld werd op het oude 
Schuttersveld tussen de Langeluxploegen, alsmede Rozenburg en Spangen. Tien weken lang 
kon het Crooswijkse publiek er donderdags-avonds verzekerd van zijn een welkome afwisseling 
te vinden van het zomeravond-voetbalfestijn in de vorm van min of meer spannende korfbalduels. 
Dat het inderdaad door de Crooswijkers werd gewaardeerd getuigden vaak de enthousiaste 
opmerkingen langs de lijnen. 
 Bob Stas 
 
Het Schuttersveld in Rotterdam. Dit enorme koolasveld was het exercitieterrein  van het Korps 
Mariniers maar ook een jaar lang de thuisbasis van de voetbalclub Sparta. 
Ook Voorwaarts heeft hier zijn thuiswedstrijden van 1919 tot 1922 gespeeld en van 1938 tot 
eind 1939 speelde Trekvogels daar. 
Een speelveld dat gevreesd werd door de tegenstanders die vaak hele brokken van deze 
speelweide in den lijve meenamen naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De wedstrijden van Voorwaarts tijdens het seizoen 1921/1922 werden gespeeld op  
W is Woudenstein, P is Poortugaal, S is Schuttersveld en T is Tuindorp Vreewijk. Het terrein 
van Brinio lag aan de Oostvoornscheweg in Brielle te bereiken met de tram. Zoals je ziet 
werden de aanvangstijden van de wedstrijden in Poortugaal aan de dienstregeling van de tram 
aangepast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In korfbal van woensdag 24 maart 1922 lezen we dat het nieuwe terrein van Voorwaarts aan het 
Toepad (Honingerdijk) is gelegen. Voorwaarts en later Trekvogels speelde hier hun wedstrijden 
tot 1938 waarna weer naar het Schuttersveld werd verhuisd. Om dan in 1939 naar het Langepad 
te verhuizen. Pas vanaf augustus 1973 tot heden spelen we aan de Folkert Elsingastraat. 
 



In 1929 hadden we serie wedstrijden t.g.v. ons 10-jarig jubileum hierover schreef onze 
schrijvende secretaris, te weten Karel Smael, een stukje in Korfbal Revue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hadden we in het seizoen 1928/1929 nog 2 ploegen in Korfbal Revue van 19 september 1929 
Lezen we dat er nog maar 1 team is bij Trekvogels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En het Trekvogelleven gaat verder want wat lezen we in Korfbal Revue van 23 mei 1933,  
weer eens een stukje over uitvallen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Het vervolg laad zich raden volgens bericht in Korfbal Revue van 20 juni 1933: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarin ook de volgende brief: 
 
Onze voorzitter ontving een verzoek van den heer A. Dat, secretaris van Trekvogels.  
Dat verzoek geldt de plaatsing van een dankbetuiging. Gaarne voldoen we aan den wensch 
van den bondspraeses, Trekvogels in dezen ter wille te zijn. Hier volgt de dankbetuiging:  
 
De R.S.V. Trekvogels is met de Pinksterdagen naar Brussel geweest en was de gast van „De 
Zwaluwen”. Ze is daar hartelijk ontvangen. En wekt alle Hollandsche clubs op, eens een reisje 
naar Brussel te maken. Dit is ook in het belang van de korfbalsport, daar de Brusselsche clubs 
klagen over te weinig vriendschappelijke wedstrijden. Bovendien spelen zij graag tegen 
Hollandsche clubs. De Belgen zijn  prettige tegenstanders en goede gastheeren. Zij bezorgen U 
een prettig uitstapje. Dit hebben wij bij de Zwaluwen ondervonden.” H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


